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Diensten  
Zondag 25 januari 2026 om 10.00 uur is de Kerk-school-gezinsdienst. In deze dienst zal 

Lisette Boon voorgaan met muzikale medewerking van Amazing Kids . Ook Rens Klop 

begeleidt een aantal liederen.  

Zondag 1 februari gaat Pastor Wim Wiersma voor. Anja Breedijk begeleidt de samenzang. 

Deze zondag is er kindernevendienst, jeugdkerk en oppas voor de allerkleinsten.  

 

Collecte 

25 Januari (KSG dienst) - Athletes in Action: verbindt sport geloof en jongeren. 

Aansluitend bij het thema 'Gaan voor Go(u)d!' willen we tijdens de KSG week collecteren 

voor Athletes in Action. Athletes in Action is een organisatie die sport, geloof en jongeren 

met elkaar verbindt. Door middel van sport brengen zij mensen samen, bouwen ze relaties 

en delen ze de boodschap van hoop en geloof. Ze gebruiken sport als taal om jongeren 

buiten de kerk te bereiken met Gods onvoorwaardelijke liefde. Het verlangen van Athletes in 

Action is dat ieder kind en iedere jongere in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te 

leren kennen. Ze doen dit door het organiseren van verschillende activiteiten zoals: 

sportkampen, wijkprogramma's, evenementen en trainingen waarin sport gecombineerd 

wordt met geloof. Ze willen anderen uitdagen om niet alleen fysiek te groeien maar ook 

geestelijk en samen te ontdekken wat het betekent om te gaan voor Jezus! Kijk voor meer 

info op: Athletes in Action | verbindt sport geloof en jongeren. 

 

Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties naar br. Jan 't Lam. 
Corry de Jongh brengt de bloemen weg.  
 

Mededelingen 
-Overgeschreven 
Zr. Nienke van Rijswijk - Blom met haar dochters Ise en Romée van Rijswijk, Dr. 
Gravenmeijerstraat 36, hebben te kennen gegeven, overgeschreven te willen worden naar 
de Hervormde Kerk in Giessen-Oudekerk. 
Wij wensen hen een goede tijd toe bij hun nieuwe gemeente. 
 
Er zijn vreugdevolle berichten over jubilea en herstel, maar er zijn ook grote zorgen en 
verdriet binnen de gemeente. Laten we onze dank en voorbede brengen bij de Heer. 
  

-Voorbedeboek 

In de hal ligt een voorbedeboek. U kunt voorafgaand aan de dienst, of op ieder ander 

moment uw gewenste voorbede hier in schrijven. De dienstdoende diaken zal dit samen met 

de dienstdoende ouderling vervolgens met de voorganger (beoor)delen. De voorganger zal 

dan deze wensen in de voorbeden een plaats geven. Maak gebruik van deze mogelijkheid. 

Vriendelijke groet, Piet Schakel, voorzitter diaconie  
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Kerk-school-gezinsdienst 

Het thema van de kerk-school en gezinsdienst is: Gaan 

voor Go(u)d! Dit jaar zijn er 2 zondagen waarop er een 

kerk-school en gezinsdienst plaats vindt. Je mag bij allebei 

komen!  

De eerste is op 25 januari in de Gereformeerde Kerk. Deze 

dienst start om 10:00 uur. Naast de medewerking van veel 

kinderen zal ook Amazing Kids komen zingen.  

Op 1 februari vindt de kerk-school en gezinsdienst plaats in 

de Hervormde Kerk. Deze dienst start om 9:30 uur. Ook in 

deze dienst zullen veel kinderen een bijdrage leveren en 

kunnen we luisteren naar het kinderkoor van CBS ‘De 

hoeksteen’. Vind je zingen leuk? Dan nodigen we jou van 

harte uit om mee te doen! We gaan hiervoor samen 

oefenen op: zaterdag 17, 24 en 31 januari, van 9.00 tot 10.00 uur in de Rank, naast de 

Hervormde kerk. Wil je meezingen? Geef je dan uiterlijk donderdag 15 januari op door een 

mailtje te sturen naar roosvanzuthem@gmail.com We hopen dat je meedoet – het wordt 

superleuk! 

Van harte welkom in beide diensten! 

 

Erwtensoepactie 
Zaterdag 7 februari ie er weer de alom bekende 

ERWTENSOEPSACTIE. Om dit weer tot een groot succes te laten 

worden, zijn we nog op zoek naar verkopers die zaterdag 7 februari 

willen verkopen. Geef even een seintje aan Geri de Rover (tel. 06-

42071477) of Wim van Oosterom (tel 06-20442084) Alvast 

bedankt. 

 

Actie Kerkbalans 2026 
De actie Kerkbalans zal in de week van 26 januari weer van start 

gaan.                                                                                                     

Het thema is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.                                                                           

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig 

afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Vandaar 

dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage 

vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans 

vormen de financiële basis voor onze kerk.                        

Vanaf maandag 26 januari ontvangt u daarom weer een brief met het verzoek om bij te 

dragen. Deze zal de week daarna bij u worden opgehaald. hopen dan ook dat we weer op u 

mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 

Namens de Kerkrentmeesters. 
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Soepcafé 6 februari 
Op 6 februari is er weer de mogelijkheid om met elkaar te genieten 
van een heerlijke soep maaltijd in de Stigt. 
Een fijn moment om elkaar te ontmoeten!  
Tijdens de maaltijd is er ruimte voor een gesprek, een kennismaking 
of juist een moment van rust. Het idee is ook dat u, als dit mogelijk 
is, iemand uitnodigt die wellicht eenzaam is of niet betrokken is bij 
onze kerk. We willen een gastvrije kerk zijn!  

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur maar voelt u zich vooral vrij om aan te sluiten 
wanneer het u schikt.  
Het café is geopend tot 19.30 uur.  
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze maaltijd. Wel is er een 
collectebus waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een goed doel. Ook nu zal er 
weer een QR code zijn zodat u ook op deze manier kunt bijdragen. 
Voor de soepkokers is het fijn als we ongeveer weten hoeveel mensen er mee eten. Op 
zondag 25 januari  en op zondag 1 februari zal een lijst klaar liggen waarop u uw naam kunt 
noteren als u komt eten.  
U kunt zich ook aanmelden via de 
mail bij Annette van Maanen, annette3105@gmail.com of Wim van Oosterom, 
willemvo@outlook.com 
Ook nu nodigen we onze hervormde broeders en zusters uit. Wacht dus niet te lang met 
opgeven want vol is vol. 
We kijken uit naar een geslaagde avond en hopen u te zien! 
 
 

-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  

 
 

 
 
 

Data ter herinnering 

25 januari   10.00 uur kerk-school-gezinsdienst 

3 februari   koffieochtend 

6 februari   soepcafé 

7 februari   erwtensoepactie 

12 februari   19.45 uur Micha-cursus 

24 februari    Moderamen 

15 maart    Ontmoetingsmoment na kerkdienst. 

2 april Witte Donderdag na kerkdienst live kijken naar The Passion. 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 1 februari 2026. Kopij voor de 

Nieuwsbrief vóór donderdag 29 januari 2026 om 19.00 uur. inleveren bij de makers van de 

nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 
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